
 
 
 
 
 
 

                                            

Goede mensen,  

 

Op zondag 4 oktober a.s. vieren we in de Custodie Almelo e.o. het Franciscusfeest. 

Dit jaar vindt dit plaats in woongemeenschap De Wonne Enschede. 

Adres: Noorderhagen 25, 7511 EK  Enschede. 

 

Het thema van deze bijeenkomst is ‘Kwetsbaarheid’. 

Franciscus van Assisi, die leefde van 1182 tot 1226, in Umbrië (Italië), 

blijkt op allerlei manieren aangrijpingspunten te bieden 

om dit thema met elkaar te verdiepen. 

 

Kwetsbaarheid, hoe ging hij ermee om, wat deed het hem? 

Kwetsbaarheid, hoe ervaren wij dat, hoe gaan wij ermee om  

was is bijvoorbeeld de kracht van kwetsbaarheid? 

 

We maken gebruik van teksten over en van Franciscus,  

maar ook van wat er op andere plekken over het thema geschreven is. 

 

We beginnen ’s morgens om 11 uur met de viering in de woonngemeenschap. 

Vanaf half 11 kun je binnenlopen, de viering is in de meditatiezaal. 

Daarna is er koffie/thee met feestelijke traktatie in de huiskamer. 

We eten samen soep en broodjes. 

 

Om 14 uur begint het middagprogramma. 

Wie ’s morgens niet aanwezig kan of wil zijn, kan dan ook ‘instappen’. 

 

Na het welkom en een inleiding door Ludger Schüling,  

neemt Hans Notenmans ons op een verrassende manier mee 

en verkennen we het thema aan de hand van muziek.  

Daarna gaan we in vier workshops uiteen. 

Anja Thönelt, Daniëlle Geleijns, Vincent Nije Bijvank en Heileen Holman 

verzorgen ieder op een eigen wijze dit blok van ruim een uur. 

 

Tegen de klok van 16 uur sluiten we af met een vierend moment 

en kunnen we nog een tijdje informeel bij elkaar zijn. 

 

Opgave is gewenst vóór 1 oktober bij: 

Annette Kerver, tel. 053-4334860, annettekerver@gmail.com 

Ludger Schüling, tel. 0546-456436, info@dewonnealmelo.nl   

 

De voorbereidingsgroep: 

Annette, Coos, Daniëlle, Ludger en Heileen 

 

 


